Sir Harrold Hillier is een van de befaamdste Engelse horti-culturisten. Hij introduceerde Quercus
dentata ‘Sir Harrold Hillier’ in zijn kwekerij in Zuidwest Engeland (Romsey-Hamshire). Hij
overleed in 1985. Hij was goed bevriend met een aantal Belgische horti-culturele families die in de
jaren ’50,’60 intense contacten met elkaar onderhielden. Quercus dentata ‘Sir Harrold Hillier’
werd destijds op het Europese vasteland reeds aangeplant, hetzij in beperkte mate. De soort staat
maar in een handvol tuinen/parken. Zijn Belgisch broertje ‘Carl Ferris Miller’ heeft al die jaren
meer aandacht gekregen en het zijn vooral boomtechnische en commerciéle aspecten die een rol
speelden waardoor Quercus dentata ‘Sir Harrold Hillier’ toch wat meer op de achtergrond is
gebleven. ‘Sir Harrold Hillier’ is in die zin niet alleen een stuk rustiger, klimaat-robuuster, maar
ook mooier omwille van zijn herfsttint en het is vooral een gezonde boom. Geen ziektes, geen
gedoe met producten en ideaal voor een kleine tuin.

De Engelse connectie met de boom is historisch. We hebben het geluk dat de Noordzee een barriere
vormt voor ziektes maar ook voor een verschil in politieke visie omtrent bomen. Botanisch hebben
we veel gelijkenissen. Ooit waren we hetzelfde continent en dat merk je aan kleine details.

Ook vandaag de dag wisselt het Centrum voor Botanische Verrijking vzw geregeld materiaal uit met
Engeland in het kader van soortenbehoud en erfgoedbeheer. Zoals ‘Carl Ferris Miller’ aanwezig is
in Engeland is ‘Sir Harrold Hillier’ nu ook aanwezig in Puurs-Sint-Amands. Politieke grillen gaan
dit niet veranderen, klimaat en bomen gaan over tijden heen.



